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Voorwoord

Ik ben verliefd. Ik heb niet de liefde van mijn leven 
gevonden op Valentijnsdag en ben mijn hart niet 
verloren aan een nieuwe chocoladereep van Tony’s 

Chocolonely. Nee, ik ben verliefd op een man die al 
bijna tien jaar niet meer onder ons is. Ik voel me 
heerlijk als er een boek van hem op mijn schoot ligt. 
Ik heb het over Martin Bril.
 Mijn hart maakte dan ook een sprongetje – of 
eigenlijk een enorme sprong – toen ik bij mijn ouders 
in de boekenkast een hele rij van Brils bundels vond. 
Ik kon in de daarop volgende weken ontsnappen 
uit de werkelijkheid en mezelf onderdompelen in de 
wereld van de schrijver. En die is magisch. Tijdens 
het lezen bewonder ik elke keer weer zijn manier 
van schrijven. De eenvoud waarmee hij plaatsen 
in Nederland, zijn dochters of de zomer weet te 
omschrijven, is magistraal. In Bril zie ik mijn literaire 
Messias.
 Bril is niet de eerste Nederlander die voor 
Messias aangezien wordt. Vorige eeuw kende ons 
land een man die door veel mensen gezien werd 
als de Verlosser. Zijn levensverhaal is verderop in 
dit blad te vinden. Daarnaast wordt in dit nummer 
Ubbo Emmius’ eigen spreekwoordelijke Messias, 
Sible Harmsma, geïnterviewd. In de jaren ’80 heeft 
dit erelid de vereniging zogezegd voor de poorten van 
de hel weggesleept. In de rubriek OnDate with the 
Ubdate lees je over zijn heldendaden.
 Een van Brils beste verhalen vind ik Dishoek. 
Bril loopt over het strand in Zeeland en vertelt wat 
hij om zich heen ziet. Er gebeurt niet zoveel. De 
columnist weet echter van niets iets uitzonderlijks 
te maken. Een jaloersmakende gave. Vier pagina’s 
lang wordt verteld hoe een man zijn hond roept op 
het Zeeuwse strand. De hond van deze man is niet 
bijzonder. Heel veel mensen hebben immers een 
hond, zo ook in het verleden. Maar er waren ook 
mensen die met een hond geen genoegen namen. Zo 
liep er in de zestiende eeuw een olifant rond in het 
Vaticaan. Details hierover en meer bijzondere dieren 
zijn te vinden op pagina 6 en 7. 
 Uiteraard staat in dit blad – geheel volgens 
traditie – een interview met een inspirerend persoon. 
Deze editie is dat Wim Pijbes, voormalig directeur van 
het Rijksmuseum. Verder is de redactie weer bij een 
commissie langsgegaan om het eten te recenseren, 
vertelt een Ubboiaan over zijn avonturen in het 
buitenland en schrijft de archiefcommissie haar 
eerste artikel over de ontwikkeling van de ingezonden 
stukken voor de Algemene Ledenvergadering. 
Namens de hele redactie wens ik je veel leesplezier.

Noor Mekel
Hoofdredacteur Ubdate ’18-‘19
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EN VERDER:
Korte rubrieken
Bitchin’ in the comittekitchen
On the wall
Een duik in Ubbo’s archief
The Flying Pen      
Lou de Palingboer
Ondate with the Ubdate
Quiz: Tinderprofile

AGENDA
Galant Gala    7 maart
Lezing Bertus Hendriks  11 maart
Master wijnproeverij   13 maart
Spelletjesavond   19 maart
Borrel     26 maart
CUT!-film	 	 	 	 1	april
Europarlementexcursie  2-3 april
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Greetings from the Ubbo hok 
What is going on in the Ubbo hok? Well, not much. However, at the same time there is a lot going on. 
By far the most important change, in my opinion, is that we have obtained a couch! I already took the 
liberty of having a few naps on it, which really helps me to get through the day. 
 At the time of writing, the board is looking back on a helpful and constructive HGMA (Half-year-
ly General Member Assembly) and is very busy with the final preparations of the EGMA (Extraordi-
nary General Member Assembly). That is a lot of GMAs this month, but they are necessary, and as 
bonus they can help you gain committee points! This makes it a helpful win-win situation.
 Another Ubbo highlight of this year has – at the moment of writing – yet to happen: the Com-
mittee Weekend. I hope when you read this, you will have recovered from your hangover. Especially 
since some of you are a bit old, like me. For those of my age I welcome you to come by the Ubbo hok 
for a cup of coffee and some relaxation. And for those younger than me, you are also more than wel-
come to come by. And who knows, it might help me feel less old.

With Ubboian regards,
Bart Zegeling
Commissioner Public Relations GHD Ubbo Emmius
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Eerstejaarsellende: oost, west, thuisthuis best

Academische wereld in beweging: Onze niet zo heldhaftige held Willem 
van Oranje

Ingezonden stuk: de vreugde van de sidekick

Door: Puck Rouffaer en Anne Nijmeijer

Nu we al weer voorbij de helft van het eerste jaar zijn, wordt het voor de uitwonenden onder ons langzaam 
duidelijk dat er ook buiten het ouderlijk huis een leven bestaat. Toch moeten we nog regelmatig op en 
neer reizen tussen thuis en thuisthuis. Er zijn genoeg familiefeestjes, overvolle, stinkende waszakken, en 

eenzame ouders om ons continu de trein in te lokken. En als ééns in het jaar de verbinding tussen Groningen en 
Zwolle er nìèt uit ligt, is dat stiekem best fijn, want dan kan je weer 
eens wat anders dan de gebruikelijke kleverige pasta pesto naar 
binnen schuiven. Met die regelmatige bezoekjes vergeet je je oma 
ook minder snel en kun je ondertussen controleren of je broertje 
wel van je pokémonkaarten afblijft. Genoeg te doen dus. Maar 
naarmate we meer een eigen leven opbouwen en onze weekenden 
langzaam vollopen met feestjes, vergaderingen, studielast en tijd om uit te brakken, zullen paps en mams ons 
steeds vaker moeten missen. Hoewel ze natuurlijk doen alsof ze niet zonder ons kunnen, is die rust voor hun 
ook best fijn.

“Paps en mams zullen 
ons steeds vaker 
moeten missen”

Voor menig Nederlander is de Tachtigjarige Oorlog 
onlosmakelijk verbonden met de glorieuze geboorte van 
ons land. De Heerlense historicus Jos Mosmuller vindt 

echter dat we ons beeld van deze zogenaamde ‘heldhaftige’ 
oorlog eens grondig moeten bijstellen. Dat motiveerde hem om 
in een pamflet, geheel in Tachtigjarige-oorlog-stijl geschreven, 
zijn ongenoegen te uiten. Wat Mosmuller het meest steekt, is het 
onderbelichte geweld dat onder andere door ‘vaderlandslievende’ 
calvinisten gepleegd werd in de zuidelijke Nederlanden. Verder 
moet onze aandacht meer op het volstrekt militair-strategisch 
falen van Willem van Oranje en de rest van het Huis Nassau 
gericht worden, vindt Mosmuller  
 Dat deze uitspraken niet alleen voortkomen uit een zuidelijk 
minderwaardigheidscomplex, bevestigt Marjolein ’t Hart, 
onderzoeksleider bij het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis. Hoewel de oorlog in Holland relatief rustig verliep, 
waren de gevolgen in andere provincies lang niet zo voorspoedig. 
Andere provincies hebben een radicaal andere geschiedenis 
meegemaakt, betoogt ‘t Hart. Toen Den Bosch zich bijvoorbeeld 
bij de Spanjaarden aansloot, werd de omliggende regio op 
gewelddadige wijze bestookt door ‘onze helden’. De Meierij, een 
regio ten zuiden van Den Bosch, verloor hierdoor tussen 1572 
en 1609 zo’n 70 procent van haar bevolking. “Dat moet in de 
schoolboeken staan,” vindt ‘t Hart.

Door: Marleen Westeneng

Laatst keek ik eindelijk de documentaire Life, Animated: A Story of Sidekicks, Heroes, and Autism, die het 
verhaal vertelt van Owen Suskind, die op driejarige leeftijd zijn spraakvermogen verliest. Na verloop van 
tijd leert hij de wereld echter begrijpen door klassieke Disneytekenfilms te kijken, die hij zelf natekent. Op 

een dag ontdekt Owens vader deze tekeningen en komt hij erachter dat Owen niet de helden van de Disneyfilms 
heeft nagetekend, maar dat hij had getekend wat hij zich voelt: een sidekick.    
 Voor mij is dit een herkenbaar beeld. Zelf zal ik namelijk ook nooit een hoofdpersoon zijn van grote 
verhalen met grote plannen, die altijd aandacht en continu erkenning nodig heeft. Ik ben ook een echte 
sidekick.       
 Het leven van een sidekick in Owens wereld is niet altijd even makkelijk. Het is voor een deel een 
paradijs, maar er is een constante strijd met Fuzzbutch, een slechterik die vol zit met negativiteit. Ik leef in een 
mooi bos, maar ook ik vecht tegen Fuzzbutch. Vaak win ik wel van hem, maar af en toe krijgt hij de overhand 
en voelt het even alsof mijn leven in een diepe put zit. Om van Fuzzbutch af te komen moet ik het bos uit. Dat 
is niet makkelijk, maar toch hoop ik dat iemand een keer het bos in wandelt en mij er uit trekt. Iemand die op 
zoek is naar een sidekick. 

Daan Breithaupt

Would you also like to publish in the Ubdate? Send your text to ubdatecommissie@ubbo-emmius.nl, your article 
can’t be more than 225 words. Maybe you will be our next published member.



On the chilly night of February 11th, the Ubdate 
committee visited the party animals of the Party 
committee. After having rung the doorbell, the door 
was opened by the host on top of the stairs using an 
ingenious but simple system with a rope. Although 
the committee was not yet complete due to lectures 
running late, we were served right away. The first 
beer that was offered to us was opened with a spoon 
by a member of the committee. This member did 
however appear to be quite affected by the notorious 
Ubdate review book which made the committee  
altogether a bit nervous. These nerves kept playing 
up now and then throughout the rest of the evening. 
Now, almost the complete Party committee was 
seated at the table, drinking beer, while one member 
was slaving away in the kitchen. Fortunately, the rest 
was so kind as to give their cook several directions. 
Like we, being Dutch, like to say: ‘De beste stuurlui 
staat aan wal’.  Chef Hutten prepared a large meal 
for us consisting of a Surinamese stew with rice, a 

fresh salad, haricots verts and satay of chicken and 
pork. Miss Eshuis wondered out loud: “Is satay sauce 
with or without nuts?” Luckily she recovered with 
the remark that “in general, I come across as a very 
intelligent person!” The dinner became somewhat 
problematic when there was a shortage of plates, 
but a couple committee members solved this by  
expressing their enthusiasm for eating out of bowls.
 During the meal, the recent party was discussed. 
To our dismay, this was not the Ubbo party, but the 
birthday party of a committee member. Moreover, there 
was an extremely high degree of Frisian chauvinism. To  
illustrate, a Frisian flag hung on the door, 
something the current Ubbo chairman might 
proud of, but that can only be seen as treason 
by the rest of us. Another thing that did not 
exactly work up our appetite was the extensive  
discussion on all the different foods that the 
committee members could not keep down, and an 
insult to the Ubdate that will not be repeated here. 
The moment the Party committee noticed the evening 
might be taking a wrong turn for their peer review, 
the committee tried to bribe us. Attempts were 
made with an old coin and a bottle of white wine. 
In all honesty, there was no need for bribery, for 
the Party committee thought the evening went  

significantly worse than we experienced. The food 
was delicious and beside some awkward questions 
and conversation topics, we had quite a pleasant 
evening. One of our favorite topics of the evening was 
the discussion on how to eat fruit, and whether it 
is healthy or not. Furthermore, the Party committee 

showed great environmental consciousness. The 
enlargement of their ecological footprint caused by 
serving three different kinds of meat was carefully 
compensated by drinking all the beer leftovers. 
The Party committee also made us a very generous 
and eco-friendly offer: a doggybag filled with dry 
white rice. We had to be polite and turn this down. 
While some committee members did the dishes, 
the part of the committee not involved with  
dishwashing decided to have a good old beer 
cap fight. The evening was ended on a festive 
note with party music and a lightshow. The 
Party committee also introduced us to their  
self-invented dice game, this caused both beer and 
Fanta to flow freely. We had a delightful evening 
and a lot of fun. Therefore the Party committee 
will be granted 4 pears, which is probably 
above the expectations of the Party committee. 

Bitchin’ in the committee kitchen
The Party Committee

By: Marleen Westeneng and Bart Zegeling

Each edition the Ubdate visits one of Ubbo’s many committees to enjoy a nice meal and review 
the dinner and the atmosphere. This edition we had the pleasure of joining the Party committee.

Is satay sauce with 
or without nuts?

Peer-review:
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A doggybag filled 
with dry white rice.



Het huisdier van de paus
Toen een groep Italiaanse arbeiders 
in 1962 aan het graven was onder het 

binnenhof van Corte del Belvedere van het 
Vaticaan, stuitte ze op de botten van een wezen. 
Het bleken een enorme tand en grote stukken 
van jukbeenderen. in eerste instantie dachten 
de arbeiders dat ze dinosaurusbotten hadden 
opgegraven. Niets bleek echter minder waar: 
onderzoek wees uit dat het om olifantenbotten 
ging die uit het begin van de zestiende eeuw 
stamden. 
 Vanaf 1500 maakten de middeleeuwen 
plaats voor de vroegmoderne tijd, een periode die 
we van de middelbare school kennen als de tijd 
van ontdekkers en hervormers. Vasco da Gama 
had in 1498 een zeeroute naar India gevonden. 
waar de Portugezen maar al te graag gebruik van 
maakten. 
 Op een van de avonturen die Vasco da 
Gama’s opvolgers beleefden, wisten ze een 
olifant te bemachtigen, die naar Lissabon werd 
verscheept. Hier kwam koning Manuel I op een 
idee: hij zou het dier aan de paus schenken, in 
een poging hun band te verbeteren en te laten 
zien hoeveel ontzag hij voor deze opperbisschop 
had. Zo gezegd, zo gedaan. In 1514 liet Manuel I 
de olifant naar Rome brengen.
 De zeereis naar Rome verliep prima; aan 
het vasteland deden zich echter problemen 
voor. De Italianen waren zo geïntrigeerd door de 
geruchten van een olifant in hun land, dat ze 
het exotische beest allemaal wilden bewonderen. 
Sinds de val van het Romeinse Rijk, zo’n duizend 

jaar vóór deze gebeurtenis waren er namelijk 
geen olifanten meer in Italië geweest. Dus het 
beest schepte natuurlijk nieuwsgierigheid.
 Eenmaal aangekomen aan het Pauselijke 
hof in Rome zou Hanno, zoals het dier werd 
genoemd, een eigen vertrek krijgen in de 
Vaticaanse tuinen. De paus zou geregeld 
ceremoniële tochtjes op Hanno door de stad 
maken en met de olifant pronken op muziek 
trucjes deed. In 1516 overleed Hanno. Hij had 
last van ademhalingsproblemen en krampen, 
en de medicatie die hij hier voor kreeg (een 
laxeermiddel met goud ) werd hem fataal. De 
paus liet een lieu de memoire bouwen ter ere 
van Hanno en heel Rome was in rouw om haar 
geliefde olifant. 

De Chileense potvis
In het begin van de negentiende eeuw zwom er 
volgens walvisjagers voor de kust van centraal 
Chili een groot wit gevaarte met zeepokken op 
zijn hoofd. Het was de mannelijke potvis Mocha 
Dick. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij voor 
het eerst waargenomen in 1810. Pas in 1839 
werd er voor het eerst over de albinopotvis 
geschreven, door de onderzoeker Jeremiah N. 
Reynolds in The Knickerbocker, een toenmalig 
New Yorks tijdschrift. Mocha Dick was tevens 
een inspiratiebron van schrijver Herman Melville 
voor zijn boek Moby Dick. 
 Mocha Dick was ongelofelijk sterk. 
Zo was hij in staat om met één slag van zijn 
staart kleine schepen te doen zinken. Ook zijn 
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Bijzondere beesten
Het verhaal van bijzondere dieren in de geschiedenis

Door: Noor Mekel en Lars Scheerder

Groningen is sinds het begin van dit collegejaar in de ban van universiteitskat Doerak. De kat 
werd zelfs officieel student. Een bijzonder dier dus. Doerak is echter niet het eerste bijzondere 
beest in de geschiedenis. Maar een heleboel verhalen over die dieren zijn niet bekend bij de 
meeste mensen. De redactie deed onderzoek om een aantal van deze verborgen verhalen naar 
buiten te brengen.

“De paus pronkte 
met de olifant”



manier van spuiten was eigenaardig. In plaats 
van schuin naar voren te spuiten, spoot Mocha 
Dick loodrecht omhoog vanuit zijn neusgaten. 
Reynolds schreef dat daarbij een ononderbroken 
krachtig gebrul te horen was. Daarnaast was 
de potvis erg sluw. Hij zwom vaak rustig mee 
met de schepen van de walvisjagers, maar als 
hij boos werd, kon hij met zijn hele lijf uit het 
water komen, om zo het schip te vernielen. 
De kapiteins die net de tocht om Kaap Hoorn 
hadden voltooid, keken dus wel twee keer uit 
voordat ze gingen jagen op de potvis.
 Het zoogdier overleefde door zijn kracht 
meer dan honderd aanvallen van walvisjagers. 
Helaas komt elk dier een keer aan zijn einde, zo 
ook Mocha Dick. In 1838 werd hij met behulp 
van negentien harpoenen vermoord. Zijn lichaam 
leverde meer dan honderd vaten olie op en wat 
ambergris – een stof die gebruikt wordt voor het 
maken van parfum en toentertijd meer waard 
was dan goud vandaag de dag waard is.

De Poolse soldaat
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Iran 
door Poolse troepen een bruine beer gekocht en 
in het leger opgenomen als soldaat. De moeder 
van Wojtek de Beer was door jagers gedood. 
Toen de soldaten het jong zagen, werd hij in 
de 22ste Artillerie Bevoorrading Compagnie 
opgenomen, waar hij zijn naam kreeg. Wojtek is 
een vervorming van Wojciech wat Pools is voor 
‘hij die gelukkig in de strijd is’. 
 Eenmaal lid van de Poolse strijdkrachten 
zou bier, waarmee hij vaak beloond werd, zijn 
favoriete drank worden, en zou hij net als de 
soldaten sigaretten roken. Hij sliep in een houten 
kist in een tent, gezellig met de andere soldaten.

 Tijdens de slag van Monte Cassino in 
1944 zou Wojtek een belangrijke rol vervullen 
door kratten met munitie te dragen en ze op 
te stapelen. Iets wat normaal de kracht van 
vier mannen kostte, kon hij in zijn eentje. 
Door Wojteks optreden, mocht de compagnie 
een speciaal embleem dragen waarin een beer 
afgebeeld is die een artilleriegranaat draagt.
 Na de oorlog zou de compagnie zich nabij 
het vliegveld Winfield bij de Schotse grens met 
Engeland stationeren, waar Wojtek een populaire 
verschijning werd voor de bewoners en de pers. 

Toen de Poolse troepen gedemobiliseerd werden 
in 1947, werd Wojtek aan de dierentuin van 
Edinburgh geschonken, waar hij tot zijn dood 
zou verblijven. 

De eerste ruimtevaarder
Een belangrijk onderdeel van de Koude Oorlog 
was de strijd buiten de dampkring, tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie. Beide landen 
wilden als ware alfamannetjes aan elkaar 
laten zien het meest ontwikkeld te zijn in de 
ruimtevaartechnologie. Zo stuurde de Sovjetunie 
in 1957 de eerste onbemande satelliet de ruimte 
in en zetten de VS als eerste een man op de 
maan in 1969. 
 Voordat de landen een mens het heelal in 
durfden te sturen, werd geëxperimenteerd met 
dieren. Uiteindelijk stuurde de Sovjetunie in 
november 1957 als eerste een levend wezen de 
ruimte in: Laika, een driejarig hondje dat van de 
straat was geplukt in Moskou.
 Laika moest voor ze de ruimte ingestuurd 
werd, een intensief trainingsprogramma 
doorstaan. Samen met de honden Muskha en 
Albina werd ze getraind door twee wetenschappers. 
Bij de trainingen werden de hondjes opgesloten 
in kleine ruimtes, blootgesteld aan de geluiden 
van de raket en kregen ze enkel vloeibaar voedsel. 
Dit zou in de ruimte immers ook zo zijn. Laika 
kwam als beste uit de test en er werd besloten 
om haar als eerste levende wezen ooit de ruimte 
in te sturen.
 Op 3 november 1957 werd Laika de ruimte 
in gestuurd met de Spoetnik II. Tien dagen later 
bracht de Sovjetunie naar buiten dat Laika was 
overleden. Haar ruimtereis had slechts zeven 
uur geduurd. Het arme beest overleed aan de 
gevolgen van stress en oververhitting. Dit werd 
overigens pas in 2002 bekend. De Russen 
hebben lange tijd geheim gehouden wat er met de 
viervoeter gebeurd was. Ze zouden zelfs het plan 
hebben gehad om vergif in het voedsel van Laika 
te doen, om zo de doodsoorzaak te verbloemen. 
Uiteindelijk is de allereerste ruimtevaarder 
verbrand in de atmosfeer, toen de Spoetnik II 
terugkeerde naar de aarde. Een treurig einde 
aan een historisch bestaan. 
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U heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. 
Waar kwam uw interesse voor die 
studie vandaan? 

“Ik heb eerst een jaar Nederlands gestudeerd. 
Dat liep niet zo. Toen heb ik het jaar daarna 
besloten om iets anders te doen. Dat heb 
gedaan op gevoel. Ik dacht: kunst interesseert 
me en toen heb ik gekeken wat in die categorie 
de mogelijkheden waren. Dan kom je al snel bij 
kunstgeschiedenis uit. Het was eigenlijk een 
heel intuïtieve, losse keuze. Ik heb me toen even 
georiënteerd op de studie en onderzocht hoe dat 
in Groningen ging. Dat was toen ook heel goed: 
ik hoefde niet verder te zoeken. Het instituut 
had een goede naam, goede docenten. Dat bleek 
achteraf ook zo te zijn. Dat was heel oké.” 

Net als geschiedenis is kunstgeschiedenis een 
studie die vaak onderaan staat aan het lijstje 
van studies met een goed baanperspectief. 
Hoe kijkt u daar achteraf tegenaan? 
“Dat was in mijn tijd ook zo, inderdaad. Een studie 
is hopelijk iets waar je jezelf mee ontwikkelt. En 
ja, óók iets waar je beroepsperspectief mee hoopt 
te krijgen of te versterken. Maar op je twintigste 
weet je toch nog niet welke studie je het best 
kunt kiezen, laat staan welk beroep. Ik heb niet 
gekozen voor kunstgeschiedenis omdat ik de 
ambitie had om museumdirecteur te worden. 
Dat kwam daarna pas. Mensen die heel gericht 
medicijnen studeren, die gaan iets medisch 
doen. Huisarts, dat kan een heel gerichte keuze 
zijn. Maar bij studies als kunstgeschiedenis, ligt 
dat allemaal niet zo voor de hand. Ik wilde zo’n 
gerichte keuze ook zo lang mogelijk uitstellen. 
Ik zocht een studie die me aansprak, waar ik 
talent voor had en waar ik me ontwikkelde. Die 
beroepsvraag kwam daar veel later achteraan. Ik 
ben maar gewoon begonnen. Een beetje op goed 
geluk.” 

Zou u het mensen aanraden, om een studie 
zo te beginnen? 
“In de eerste plaats moet iedereen doen wat hij 
of zij wil. Maar je moet vooral een studie doen 
die je ligt en je aanspreekt en die bijdraagt aan 

je ontwikkeling en wereldbeeld. Als dat goed 
zit, kom je er wel. Voor sommige beroepen heb 
je een heel gerichte opleiding nodig, en andere 
beroepen zijn juist gebaat bij iemand die kritisch 
kan denken of dingen kan onderscheiden en 
zelfstandig en creatief kan opereren. Dat soort 
kwaliteiten zijn niet per se opgehangen aan 
een beroep of een specifieke studie. Maar die 
eigenschappen kun je júíst ontwikkelen door 
zo’n studie met minder baanperspectief te 
kiezen. Ik had in die zin net zo goed geschiedenis 
of filosofie kunnen studeren. Daar leer je breed, 
kritisch en zelfstandig nadenken. Uiteindelijk 
maakt dat verschil voor hoe je in het leven staat 
en je beroep uitoefent. Je moet bovenal doen 
wat je ligt, daarmee kun je je talent ontwikkelen. 
Gaandeweg vind je dan vanzelf uit welk beroep 
op dat talent aansluit.” 

Jongeren lijken vaak meer dan ouderen 
moeite te hebben om de weg naar het museum 
te vinden. Hoe ziet u de rol van kunst, cultuur 
en musea voor jongeren? 
“Kunst en cultuur vinden tegenwoordig niet per 
se in een museum plaats. In de bioscoop, op 
poppodia, in de mode, in cartoons, er zijn heel veel 
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“Musea beheren de geschiedenis”
Interview Wim Pijbes

Door: Puck Rouffaer en Anne Nijmeijer

Wim Pijbes (1961) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was 
tussen 2000 en 2008 directeur van de Kunsthal in Rotterdam. In 2008 begon hij als directeur 
van het Rijksmuseum in Amsterdam, waarna hij in 2016 directeur van Museum Voorlinde in 
Wassenaar werd. Tegenwoordig is hij directeur van de stichting Droom en Daad. Genoeg reden 
dus voor de redactie van de Ubdate om deze kunstkenner beter te leren kennen. 



uitingen die we ook tot kunst en cultuur rekenen. 
Die vind ik net zo relevant als de in die zin beperkte 
kunst aan de muur van een museum of op het 
podium van een concertgebouw. Tegenwoordig 
is kunst en cultuur veel breder en heeft het veel 
meer uitingen. Jongeren komen daar op andere 
manieren mee in aanraking. Ik geloof bovendien 
niet dat musea vergrijzen. Als ik kijk naar de 
cijfers, dan denk ik dat het museumpubliek van 
nu jonger is dan dertig, veertig jaar geleden. De 
museumnacht is daar een goed voorbeeld van, 
net als hoe musea zijn ingebed in het onderwijs. 
De stijgende bezoekersaantallen kunnen alleen 
maar betekenen dat er nu een groter en breder 
publiek naar het museum komt dan in de vorige 
generaties. Ik ben daar wel positief over.” 

Wat is de rol van musea in het in leven houden 
van de geschiedenis? 
“Het is heel relevant voor een samenleving om de 
geschiedenis te kennen. Daarin zit het DNA, de 
oorsprong van een samenleving opgebouwd. Dat 
kun je niet ontkennen. Daar zit je fundament, 
je vertrekpunt en je kader. Dat kader moet 
je kennen, want als je dat niet weet kunnen 
discussies over het verleden en het heden alle 
kanten op gaan. Je moet in een wereld waarin 
alles haast fluïde lijkt een aantal ankers en 
kaders hebben. Die vind je natuurlijk in de 
geschiedenis. Dat is bij uitstek een rol die musea 
vervullen. Zij beheren die geschiedenis en dragen 
daarom ook een verantwoordelijkheid.” 

Hoe ga je als museum om met zo’n grote 
verantwoordelijkheid? 
“Daar moet je weldegelijk over nadenken. Wat 
je laat zien? Wat is momenteel relevant? Wat 
zijn de debatten die in de huidige tijd spelen? 
Vervolgens moet je bepalen hoe en aan wie je 
dat laat zien. Je kiest een bepaald onderwerp, 
je maakt daar een tentoonstelling over of je 
zet het centraal in presentatie, en dan vertel je 
een verhaal, of het verhaal is wat je laat zien. 
Daarmee kun je een bepaalde richting in slaan. 
Je kunt ervoor kiezen om heel onafhankelijk op te 
treden. Of juist overtuigd, met een uitgesproken 
mening. Je kiest er dan voor om een standpunt 
in te nemen in een debat.”

U bent momenteel directeur van stichting 
Droom en Daad. Wat is de doelstelling van die 
stichting precies? 
“We zijn een filantropische stichting. We 
kunnen middelen beschikbaar stellen voor 
bepaalde culturele en kunstzinnige doelen. Het 
is een stichting die in Rotterdam geworteld is, 
dus we stellen die middelen beschikbaar om 
Rotterdam mooier te maken. Dat is de kern van 
onze doelstelling. We richten ons daarbij op alle 

vormen van cultuur, voor jong en oud. Het is een 
unieke kans om bepaalde dingen, waarvan wij 
vinden dat ze relevant zijn en bijdragen aan een 
mooiere stad, mogelijk te maken. We hebben 
er de financiële middelen voor. We zien dat er 
bepaalde dingen aan de hand zijn in de stad, 
we vinden daar iets van en we kunnen er iets 
mee. Zo kun je heel direct invloed uitoefenen. 
We kijken daarbij naar talentontwikkeling, dat 
is één van onze speerpunten. Daarmee hopen 
we het talent ruimte te bieden en in de stad te 
houden, zodat zo veel mogelijk mensen ermee in 
aanraking kunnen komen.”

Maar is het leefbaar houden van een stad niet 
een overheidstaak?
“Er is in mijn optiek een goede plek voor 
filantropie naast de taken die de rijksoverheid 
en de gemeente uitvoert. Onze organisatie is een 
versterking van zaken die er al zijn. De overheid 
kan niet alles oplossen, dus het is heel goed als 
daar particuliere initiatieven voor zijn, die op 
hun manier een verrijking van het kunstaanbod 
mogelijk maken.”

In de afgelopen jaren is er flink bezuinigd, 
zo ook op cultuur. Heeft u daar veel van 
gemerkt? 
“Dat valt wel mee. Er zijn bezuinigingen geweest 
in 2008 en 2009, maar de laatste jaren is de 
financiering redelijk stabiel. Ik vind dat de 
overheid, met de schaarse middelen die ze tot 
haar beschikking heeft, goed subsidieert. Of dat 
nou meer zou moeten zijn, dat durf ik niet zomaar 
te zeggen. Ik denk wel dat het beschikbare geld 
goed besteed wordt. Er kan natuurlijk altijd 
meer bij, maar het is en blijft verdeling van de 
schaarste.” 

U heeft best wat diverse banen gehad. Wat is in 
die banen de gemene deler die u aanspreekt? 
“Ik vind het leuk om dingen te doen voor een 
publiek. Voor bezoekers of toeschouwers. De 
culturele aspecten gaan daarbij hand in hand 
met de business-kant. Met creativiteit alleen 
kom je er niet. Marketing, communicatie en 
PR moeten ervoor zorgen dat wat je maakt 
ook daadwerkelijk onder de aandacht wordt 
gebracht. Je moet ook zorgen dat het financieel 
georganiseerd kan worden. Wat mij betreft hangt 
dat allemaal samen. Ik vind het ook lastig om 
dat bij verschillende personen onder te brengen. 
Dat je een artistiek en zakelijk directeur hebt. 
Uiteindelijk moet één directeur het besluit 
nemen, één iemand die voorop loopt. Dat moet 
natuurlijk gesteund worden door collega’s, maar 
uiteindelijk is er maar één persoon die in de 
positie zit om een knoop door te hakken.” 
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In het verleden begon een Ubbo-ALV steevast 
met een urenlange voordracht van een zwetende 
secretaris. Waarom? Omdat de secretaris in 

kwestie genoodzaakt was de literaire uitwerpselen 
van Ubboianen die niet aanwezig waren, voor te 
lezen. De ‘ingezonden brief’ stond doorgaans bol van 
de absurde adviezen, overbodige uitweidingen en 
schaamteloze zelfverheerlijking. Hoewel de brieven 
sinds 2017 niet meer worden voorgelezen, zijn ze op 
zichzelf vaak (postmoderne) literaire kunstwerkjes. 
Een nadere beschouwing door de kurk waarop Ubbo 
drijft (m.a.w. de Archiefcommissie) is dan ook op 
haar plaats.
 Dat de traditie waarbij de secretaris de 
brieven woord voor woord voorlas belachelijk veel 
tijd kostte, spreekt voor zich. Veel brievenschrijvers 
openen met opmerkingen als “Ohja sorry. Ik ben weer 
een beetje uitgeschoten qua lengte” (2015). Andere 
brievenschrijvers erkennen het probleem door te 
stellen dat ze het “kort gaan houden” (2017) - om 
vervolgens een volledig boekwerk af te leveren. Het 

gros van hen haalde er echter satanistisch genoegen 
uit om de ALV zo lang mogelijk te rekken en hiermee 
de mensen die wél de moeite hadden genomen om op 
deze “draak van de democratie” (2015) aanwezig te 
zijn, in het diepst van hun ziel te tarten. Zo eindigt 
een brief uit 2007 met de woorden; “Ik (...) ben blij dat 
ik mijn bijdrage heb kunnen doen om het, ondanks 
het vroege starttijdstip, toch nog weer laat te maken.’’ 
Het simpele “Heel veel sterkte vanavond, ik ga een 
rode wijn drinken” (2015) snijdt door de ziel van 
iedere Ubboiaan die zich weer tot diep in de nacht in 
De Wolthoorn begeeft. In het verleden waren hierom 
chaos, huilende eerstejaars en kleine doch heftige 
handgemenen rondom de bar geen uitzonderingen.
 Brievenschrijvers vulden hun regels met 
absurde voorstellen. Zo wordt in 2007 betoogd om 
het HR af te schaffen. Mochten “de laffe hazen van 
het bestuur” en het “aanwezige klapvee” hier niet mee 
willen instemmen, dan mocht het HR blijven bestaan, 
maar moest wel elk artikel apart geschrapt worden. 

Een andere brievenschrijver doet middels zijn brief 
een nobele doch kleinzielige poging om het ‘Grönnens 
Laid’ op te laten nemen in de almanak (2006). Weer 
een andere schrijver roept op om de woorden “en 
terecht” achter het laatste artikel van het HR te 
plaatsen. Iets waar ondergetekenden het overigens 
geheel mee eens zijn, maar zo’n voorstel doe je maar 
gewoon in levenden lijve.  
 Een al even tenenkrommend fenomeen is 
dat de meeste brievenschrijvers graag benadrukken 
in wat voor exotisch oord zij zich bevinden op het 
moment van schrijven. Tirana, Salamanca, Rome, 
Cork, de Spaanse Wolken, Krakau, Daocheng, Riga, 
een niet nader gespecificeerde wintersportlocatie, 
Mexico-Stad, Brasov, Cotonou en Zwolle worden 
tussen neus en lippen door genoemd. Tevens blijkt 
maar weer dat Nederlanders het waar dan ook 
ter wereld niet kunnen laten om over het weer te 
beginnen. Brieven vanuit “het oververhitte Benin’’, 
“het regenachtige Cork’’ en “het zonnige Spanje’’ 
illustreren deze walgelijke uiting van burgerlijkheid.
 Het literaire niveau van de schrijfsels is 
wisselend (lees: dramatisch). Sommige schrijvers 
refereren naar mensen die wel wat bereikt hebben 
(Plato bijvoorbeeld), wellicht in de ijdele hoop dat 
iets van hun genialiteit op hun eigen hersenspinsels 
afstroomt. Anderen openen met de bevlogen woorden 
“Kut, kut, kut” (2007) of komen met obscure 
verwijzingen naar “leuke trio’s” (2015). Al met al is 
het allemaal niet fraai, kost het voorlezen belachelijk 
veel tijd en zouden de schrijvers hun tijd bovendien 
beter kunnen besteden aan vaderlandsverering 
en het lezen van Foucault. Over het feit dat dat de 
brieven niet meer worden voorgelezen kunnen wij 
kortom maar één ding zeggen: en terecht.

Folkingestraat 28-32 | 9711JW Groningen 
050-3127258 | Confettifeest.nl

Een duik in het archief
Klapvee, rode wijn en leuke trio’s

Door: Barend van der Have en Youri Noorman

Een beetje historisch bewustzijn is voor een Ubboiaan niet misplaatst. Gelukkig is daar de 
Archiefcommissie.  Door deze hoeders van het Ubbo-verleden werden, uit de krochten van de 
Groninger Archieven – plankje 745 –, de archiefstukken het daglicht in gesleept. Ze nemen je 
mee naar een bijna vergeten traditie, toen gezeik nog heel gewoon was: het tijdperk van de 
ingezonden brief.
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“Sommige schrijvers 
refereren naar 

mensen die wel wat 
bereikt hebben”
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Introductie

##

Flying Pen

Last semester, I studied in the Belgian (or better to say Flemish) city of Leuven. The Uni-
versity of Leuven (not Louvain! That’s the French-speaking university, 30 kilometres away 
from Leuven) was founded in 1425, and was the first official university of The Nether-
lands. That was, of course, before the Netherlands split up into a Northern and Southern 
part, which are now The Netherlands and Belgium. This had to do with a scuffle some 
centuries ago, which happened to last about eighty years. But so much for the history 
bit. This section is supposed be about my experiences abroad. And I will warn you, my 
story will not be like many of the romanticised Erasmus stories. So if you are already 
disappointed, I suggest you move onto a different section.
 For a start, I do not have any wild stories about going out in Leuven (but I heard 
it can be pretty wild), nor have I found anything that can be described as ‘romantic love’. 
For those wondering why I went on an exchange in the first place, the answer lies in Leu-
ven’s excellent opportunities within the field of early modern history, with great research 
facilities, including the tabularium, a rather hidden area within their famous university 
library. Here I spent many hours on uncomfortable chairs staring at early modern books 
and manuscripts. And yes, I went on exchange to actually study, which certainly did not 
leave me empty handed. I came back to Groningen with lots of experience and contacts 
within my field of research. Now if you are considering studying in Leuven (it does not 
have to be that boring), I can certainly recommend it. It is a vibrant city with a well-orga-
nised university and lots of opportunities. Doing sports, for example, is entirely free for 
students (although I did not make use of it). It is also not that different from studying in 
The Netherlands. One difference, however, is that classes start 15 minutes late instead 
of ending earlier. And lecturers are not very generous concerning breaks. Usually a fi-
ve-minute bathroom break is all you get in a two-hour lecture, if you are lucky. What 
you might have to get used to the most, at least in my case, are Flemish students. For a 
start, Flemish students are pretty timid. They hardly say anything during class discus-
sions, which is something the lecturers (though reluctantly) more or less seem to accept. 
And although I (kind of) spoke their language, I haven’t really become friends with any of 
them. Most of the people I socialised with were either fellow Dutch students or exchange 
students from other countries. Overall, and to my surprise, Dutch and Flemish students 
do not really mix here. Dutch students, of which there are quite many in Leuven, have 
their own association, founded in 1886 (carrying the not very inspiring name Hollandia) 
and a separate clubhouse. The study associations, called ‘kringen’ (circles), are very Fle-
mish-centred. When I was invited by a girl to come and visit a lecture organised by Politi-
ka (social/political sciences), I was introduced to everyone as ‘a Dutch guy’. And despite 
being aware of my ‘Dutchness’, I didn’t feel very comfortable among so many Flemish 
students as a ‘foreigner’. 
But perhaps they were right. I guess the 80-year long struggle left us divided after all.   

The ‘Flying Pen‘ is the perfect way to stay 
connected with our Ubbo friends abroad. Each 
edition chronicles the amazing adventures they 
experienced in their new hometown. In this  
edition Dániel Moerman out of Leuven.



Ontdekking 

De Nederlandse betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van New York begon in 1609, 
toen de Engelsman Henry Hudson, in 

dienst van de VOC, met zijn schip de Halve Maen 
aankwam bij het huidige Albany. Hij vertrok van 
Texel om een nieuwe route te ontdekken naar 
Azië. Door een noordwestelijke koers te varen 
kwam hij echter aan in Noord-Amerika. Daar 
ontdekte hij langs de kust allerlei inhammen en 
op het vasteland veel dieren met mooie vachten. 
Die vachten werden door de inheemse bevolking 
als kleding gebruikt. 
 Eenmaal teruggekeerd in Europa vertelde 
hij over zijn ontdekking en al snel zou er een grote 
vraag naar dierenpelzen in Europa ontstaan. 
Door deze groeiende vraag zagen veel kooplieden 
een gunstige huidenhandel met de inheemse 
bevolking van Noord-Amerika wel zitten, dus 
stuurden zij schepen om de nieuwe wateren te 
verkennen en de weg naar nieuw economische 
gewin te openen.
 
Begin kolonisatie 
Aangekomen bij het nieuw ontdekte gebied, 
stichtten de Nederlandse kolonisten diverse 
nieuwe steden, die ingericht werden naar 
het Europese voorbeeld. Hiermee poogden de 
kolonisten de structuren van West-Europese 
samenleving te dupliceren in deze nieuwe 
gebieden. 
 Voor de inheemse bevolking was de 

komst van de Nederlandse kolonisten een 
omslag. Zij waren op het moment immers nog 
gewend jagers-verzamelaarsbestaan te leiden 
en waren dus nauwelijks bekend met het idee 
van een sedentair bestaan. Desondanks zou er 
aan het begin van de kolonisatie door Nederland 
veel samengewerkt worden met de inheemse 
bevolking op het gebied van stedenbouw en het 
opzetten van plantages. 
 De handel in dierenhuiden was in het 
begin vooral seizoensgebonden. Door de bouw 
van de forten Nassau en Oranje in respectievelijk 
1614 en 1624 kreeg deze handel echter een 
structurele vorm. Tegelijkertijd liet de  WIC in 
1623 schepen vol met migranten  overkomen. 
Toen het huidige Manhattan in 1626 werd 
overgekocht van de indianen die daar woonden, 
werd er ook hier een fort gebouwd, dat men 
Nieuw-Amsterdam zou noemen. Dit fort zou het 
centrum worden van het politieke bestuur van 
de nieuwe kolonie.

Escalatie 
De relatie met de inheemse bevolking werd na 
verloop van tijd steeds vijandelijker. Voor hen 
was een stuk land een bron voor hun leven, hun 
thuis. Het maakte deel uit van hun samenleving 
en was een essentieel onderdeel van hun 
identiteit. De Nederlandse kolonisten zagen het 
land met andere ogen, namelijk als het bezit 
waar een persoon op kon wonen en waar iemand 
zo veel en gunstig mogelijk het hele jaar gebruik 
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Nederlands Amerika
Toekomstig Metropool in handen van Hollanders

Door: Tom Lauckhart

Tegenwoordig zijn de Verenigde Staten vooral in het nieuws vanwege hun huidige president, 
Donald Trump. Dat dit land een lange geschiedenis achter de rug heeft die tot dit punt heeft 
geleid is alom bekend. Dat er aan het begin van de westerse geschiedenis voor dit land ook een 
rol was weggelegd voor mensen die uit het huidige Nederland komen, is ook een bekend feit, 
althans in Nederland. Minder bekend is echter wat deze rol precies inhield en wat de gevolgen 
– voor Nederland – waren van de befaamde ‘ruil’ van Suriname.



van diende te maken, 
door  middel van 
landbouw en veeteelt. 
Daarnaast moesten 
indringers geweerd 
worden. Hierdoor 
eisten de kolonisten 
steeds vaker een stuk 
land op dat voorheen 
van de indianen was 
geweest. Dit ging steeds 
vaker onder dwang, 
door gebruik van 
geweld. Het verschil in 
gebruik van land door 
de Europeanen en de 
indianen zorgde ervoor 
dat de kolonisten de 
inheemse inwoners 
gingen zien als een soort 
tweederangsburgers, 
die het niet meer 
voor het zeggen hadden in de gebieden waar 
ze voorheen nog de enige bewoners waren. 
Hierdoor zagen de indianen de grond waar zij 
van moesten leven steeds kleiner worden. Dit 
zorgde voor spanningen tussen de indianen en 
de Europeanen, maar ook tussen de indianen 
onderling. Er kwam een gebrek aan voedsel, 
vooral in de wintermaanden, waardoor er 
onenigheden ontstonden. Daarnaast ontstond 
er een hiërarchie bij de indianen, die bepaalde 
wie als eerste te eten kreeg. Deze hiërarchie was 
een grote aanpassing voor de indianen, want 
voorheen was iedereen binnen de indianenstam 
gelijk aan elkaar geweest.
 De Nederlanders brachten kortgezegd 
een hoop veranderingen met zich mee voor de 
indianen. Er werden forten en steden opgericht, 

waarbinnen westerse instituties en wetten 
werden ingesteld. Zoals eerder genoemd was de 
sedentaire levenswijze voor de indianen volledig 
onbekend en stonden ze vaak machteloos 
tegenover de nieuwe kolonisten en hun wensen. 

Confrontatie met Engeland 
Toen de wetgeving, het economisch verdienmodel 
en de samenlevingsvorming van de Nederlandse 
kolonisten een vaste waarde kregen en daarmee 

vaste voet kregen, zorgde dit voor frictie met 
de Engelse kolonisten, die het Nederlandse 
gebied in Noord-Amerika maar al te graag 
wilden overnemen. Al snel kon de Nederlandse 
samenleving zich door deze wrijvingen niet 
verder ontwikkelen.  
 Onder druk van de Engelsen werd op 24 
september 1664 Nieuw-Amsterdam op papier 
overgedragen aan dat wereldrijk. Er werd wel 
afgesproken dat de Nederlandse bestuurders 
aan de macht mochten blijven, mits ze trouw 
zouden zijn aan de Engelsen. Daarnaast mochten 
Nederlandse schepen blijven aanmeren en 
werden de rechten van de burgers gehandhaafd. 
 Toen in 1667 de inmiddels tot stad 
uitgegroeide nederzetting echter nog steeds niet 
overgedragen was aan de Engelsen, kwamen de 
landen overeen om met elkaar te ‘ruilen’: het 
Engelse Suriname voor het Hollandse Nieuw-
Amsterdam, dat dan een nieuwe naam zou 
krijgen: New York. 
 In 1673 zouden de Nederlanders New York 
nog kort terug veroveren en het Nieuw-Oranje 
noemen, maar dit was van zeer korte duur. Op 19 
februari 1674 maakte de Vrede van Westminster 
een einde aan de Derde Engels-Nederlandse 
Oorlog. In dit verdrag deed Nederland officieel 
afstand van New York. Engeland deed hetzelfde 
met Suriname. Nederland zou hierna nooit meer 
grip kunnen krijgen op Noord-Amerika.
 Er valt wel te stellen dat de Nederlandse 
kolonisatie van Noord-Amerika te kort geduurd 
heeft om van blijvend belang te kunnen zijn. 
Nadat de Engelsen de Nederlandse machthebbers 
hadden verdreven, werden de nog achtergebleven 
Nederlanders aan hun lot overgelaten. 
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“Aangekomen bij 
het nieuw ontdekte 
gebied, stichtten de 

Nederlandse kolonisten 
diverse nieuwe steden.”



Vanaf een uur of vier druppelde vrijdagmiddag 
groepsverblijf ‘De Hullen’ in Roden langzaam vol 
met Ubboianen, die een weekend vol gezelligheid, 
potjes Risk en toneelstukken tegemoet gingen.
Toen de koffers uitgepakt waren, was het tijd 
voor de eerste meters bier, die  vlijtig getapt 
werden door leden van de EJC. Het Commis-
sieweekend, dat dit jaar het thema ‘From hun-
ting deer to abusing beer’ had, kon beginnen. 
Buiten verzamelde zich een grote groep om ge-
zellig bij te praten over de avonturen die be-
leefd hadden de laatste tijd, of om zich te wa-
gen aan een kaartspel rond de picknicktafels.
 Meteen na het diner – bestaande uit 

wraps – werd de traditionele pubquiz gestart. 
Daar ging een snelle kostuumwissel aan voor-
af. Aan de tafels zaten ware Romeinse goden, 
nonnen, prinsessen en een wel heel eigentijds 
iemand die met de opzetstukjes van een elek-
trische tandenborstel in zijn oren zat. Deze 
historische figuren moesten vragen beant-
woorden in de categorieën geschiedenis, Ubbo, 
sport en muziek. De quiz werd ruw verstoord 
door het binnenvallen van de moeder van Doe-
ko Bosscher en haar zus Na een lange dialoog 
tussen de twee kwam dan eindelijk de aap uit 
de mouw: er moest meer gedronken worden.
 Zo gezegd, zo gedaan. Een rijke variatie 
aan alcoholische versnaperingen ging als war-
me broodjes over de toonbank en het alcohol-
promillage in het bloed van de meesten steeg 
snel. Hierbij moet vermeld worden dat het laat-
ste flesje Flügel al kort na middernacht was ver-

geven aan. Het Commissieweekend was nu echt 
begonnen en de beste dansmoves werden ten-
toongesteld in de eetzaal, waar de vloer inmid-
dels al plakte. Een lange, gezellige avond volgde, 

waarin de eerste kandidaten voor de eindze-
ge van dé bokaal  binnen Ubbo zich meldden.
 Enkele uren na het tappen van het laatste 
biertje, had de EJC alweer een heerlijk ontbijt op 
tafel staan. Een zeker bestuurslid was al eerder 
wakker en verkondigde in de speeltuin te balen 
van het feit dat de tap nog niet open was. Om de 
pijn te verzachten, werd er een peuk opgestoken. 
Na het ontbijt was het tijd voor nog een traditie: 
de wandeling om het laatste beetje alcohol uit het 
bloed te krijgen. Tevens kon hierbij ontsnapt wor-
den aan de muffe lucht die in de kampeerboerde-
rij hing. Sommigen konden deze krachtsinspan-
ning echter nog niet aan en besloten om weer 
rechtsomkeert te maken richting hun bed. 

 Toen het rondje Roden voltooid was, had 
de EJC een stevige lunch in de vorm van een 
broodje knakworst op tafel gezet. Gretig werk-
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Een reis door de geschiedenis in Roden
Een verslag van het Commissieweekend 2019

Door: Noor Mekel
De commissies van dit jaar zijn al ruim halverwege hun termijn en dat betekent dat het weer 
tijd was om ze te belonen tijdens het enige echte Commissieweekend. Direct na afloop is de 
Ubdate-redactie in de pen geklommen om deze editie te vullen met een verslag van het hoog-
tepunt van het Ubbo-jaar voor velen. 

“Gretig werkten de 
Ubboianen twee  

rondes worsten naar 
binnen”



ten de Ubboianen twee rondes naar binnen, om 
zo hun honger te stillen. De rest van de mid-
dag was er tijd om lekker te genieten van de 
zon buiten en potjes Risk of Weerwolven van 
Wakkerdam te spelen. Ondertussen werd ver-
der gegaan waar de vorige avond gestopt was. 
 De neuzen van de Ubboianen werden 
aan het einde van de middag getrakteerd op 
de heerlijke geuren die vanuit de keuken kwa-
men. De EJC had een curry met rijst bereid. 
Het jammere was wel dat de rijst doorgekookt 
doch niet gaar was. Hierdoor lag er op het 
bord een baksteen rijst met daarop een groe-
ne saus. Die laatste was echter van zeer hoge 
kwaliteit, al zorgde deze er wel voor dat onze 
smaakpapillen flink op de proef werden gesteld.
 Na het eten was het tijd voor de welbe-
kende toneelstukjes. Binnen een uur moesten 
de groepjes een stuk voorbereiden over een be-
kende historische gebeurtenis. Deze zouden be-
oordeeld worden door de jury bestaande uit Do-

nald J(oas) Trump, Paris Hilton en James Bond. 
De jury kreeg onder andere de moord op Jaap 
F. Kennedy, Jipius Caesar en de verovering van 
Oene voorgeschoteld. Een van de hoogtepunten 
van de toneelstukjes was het feit dat uit de mond 
van onze secretaris het woord “kech” kwam, toen 
hij moest uitbeelden hoe Marie-Antoinette zou 
hebben geleden onder seksisme. Uiteindelijk ging 
groepje “Boomifatius” er met de winst vandoor.

 Nadat de Ubboianen hun beste acteer-
kunsten hadden laten zien, was het tijd voor 
een heuse cantus. Onder leiding van de Accie, 
de EJC en de oud-voorzitter van de Accie wer-

den op vrij onsubtiele manier de regels duidelijk 
gemaakt. Er werd met enige regelmaat geblazen 
op fluitjes en geroepen: “Niet klappen, je bent 
geen zeehond!” Toch werd het repertoire be-
staande uit onder andere My Bonnie, Oya lélé 
en Breaking Free luidkeels meegezongen door 
de overgebleven Ubboianen. Hiermee werden 
hun trommelvliezen danig op de proef gesteld.
 De cantus was het perfecte startschot om 
de laatste nacht in te gaan. Er werden nog vele 
liters gedronken en een aantal Ubboianen vond 
pas na de klok van zes uur zijn of haar bed. Het 
opstaan was die ochtend dan ook nog lastiger 

dan die ervoor. Na de grote schoonmaak was het 
tijd voor de veiling. De Ubboianen kregen de kans 
voor veel te veel geld beslag te leggen op de over-
blijfselen van het weekend. Een zekere Ubboiaan 
dacht bijvoorbeeld de laatste Flügel bemachtigd 
te hebben, maar nadat hij deze achterover had 
geslagen, haalde de voorzitter van de Excie tri-
omfantelijk een flesje van het roze goud uit zijn 
zak om deze vervolgens aan te bieden voor de vei-
ling. Dat zal menig aanwezige nog lang bijblijven.
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“De voorzitter van de 
Excie haalde  

     triomfantelijk een             
 flesje uit zijn zak” 



Louwrens ‘Lou’ Voorthuijzen werd op 19 
februari 1898 geboren te Anna Paulowna in 
Noord-Holland, in een streng gereformeerd 

gezin. Toen hij een volwassen man was, koos 
hij ervoor om visser te worden en hiermee de 
kost te winnen. Op een dag zou echter alles 
veranderen…
 Tijdens een van zijn tochten over zee in 
1927 zag Lou, naar eigen zeggen, een vallende 
ster die gepaard ging met de stem van God die 
hem vertelde dat hij, net als Christus zo’n 1927 
jaar eerder, ‘de Zoon des mensen’ was. Hij zou 
ook over drijfzand hebben gelopen zonder er in 
weg te zakken. 
 In de jaren veertig leert Lou Mien 
kennen, die hem overtuigt dat het belang van 
de missie die hij van God zou hebben gekregen 
erg groot is. Hij moest en zou de mensen op 
aarde redden zoals Jezus dat deed. Toen Mien 
in 1950 in het ziekhuis belandde, raakte Lou in 
nog een mystieke trance, waarin hem duidelijk 
zou zijn geworden dat hij ‘de Satan in zichzelf’ 
overwonnen zou hebben. Dit betekende maar 
een ding: God is Lou geworden en de opstanding 
van Christus is een feit. 
 Na deze wonderlijke openbaring ruilde 
Lou zijn vissersbestaan in voor een plek op 
de Dappermarkt in Amsterdam, waar hij als 
palingverkoper zou oreren over zijn ervaringen, 
en mensen wijsmaakte dat hij Jezus was die was 
wedergekeerd. 
 Vanaf 1954 wist Lou een hoop volgelingen 
achter zich te scharen, zogeheten ‘Lou-mensen’, 
die Lou als leider zagen. Zij zouden zich samen 
met hem in 1957 een huis, dat ze ‘het Witte Huis’ 
noemden, in Muiderberg vestigden. Deze groep 

zou op zijn hoogtepunt bestaan uit ongeveer 
zeshonderd personen, die zichzelf zagen als het 
Volk van God en zou uit heel Nederland mensen 
aantrekken, voor wie Lou een god was die hen 
uit de ellende kon helpen. Velen van hen werden 
ook door Lou aangeraakt, waardoor ze ‘in Lou 
zouden komen’.
 Na verloop van tijd zou de grote toeloop 
van mensen echter tot complicaties leiden. 
Wanneer de vrouw bijvoorbeeld in Lou was en 
de man niet, moest deze laatste vaak het veld 
ruimen en kwam er een scheiding, waar Lou mee 
betrokken. Daarnaast deed zich ook een soort 
machtsstrijd voor, waarin de volgelingen van Lou 
een zo’n dichtbij mogelijke positie bij hem wilden 
vergaren. Deze structuur zorgde ervoor dat de 
gemeenschap die ontstaan was daadwerkelijk 
de vorm van een sekte zou krijgen. 
 Door de verkondiging van Lou dat hij niet 
kon sterven en ziek kon worden, deden zich ook 
moeilijkheden voor wanneer zijn volgelingen ziek 
werden. Medicijnen werden immers geweigerd, 
die waren namelijk des duivels. Naar aanleiding 
van deze complicaties, besloot Lou met een 

aantal volgelingen Nederland te ontvluchten en 
in België zijn sektarisch bestaan voort te zetten. 
 In België werd de onsterfelijkheid van 
Lou op vrij definitieve wijze op de proef gesteld. 
Toen Lou in 1968 een longontsteking kreeg, 
weigerde hij net als zijn volgelingen medicijnen 
te nemen. Hij bezweek nog datzelfde jaar aan 
zijn pneumonie. 
 Na zijn dood zou Lou volgens zijn volgers 
voortleven in hen: zijn lichaam had zijn geest 
in de steek gelaten, waardoor deze gedwongen 
was in zijn onderdanen asiel te vinden. In de 
jaren die volgden zouden fundamentalistische 
volgelingen de leer van Lou onder andere in 
Duitsland verspreiden. Tot op de dag van 
vandaag heeft Lou enkele aanhangers. Wat de 
overtuigingskracht en het charisma van een 
enkele simpele palingboer met mensen kan 
doen, blijft verbazen.

Lou de Palingboer
De Hollandse messias?

Door: Lars Scheerder

Als we het hebben over een sekte, dan is dat vaak in verband met de Manson Family, 
vrijmetselarij, of Scientology: controversiële, mysterieuze, quasireligieuze gemeenschappen, 
waarin een leider de centrale rol vervult. Het is in ieder geval niet iets wat in Nederland 
voorkomt. Toch?
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“Medicijnen waren des 
duivels”



It is a quarter past six and the canteen of the 
harmony building is slowly emptying. Sible 
introduces himself and we sit down at one 

of the small tables. It is slowly getting dark as 
we begin our conversation. “I actually studied in 
an different building, in the Grote Rozenstraat” 
he begins. He mentions that his studies back 
than took seven and a half years as opposed to 
today’s three. I ask him about his career since he 
has finished his studies. He tells me about the 
company that he set up, together with a friend, 
giving history based consultancy to people 
and companies that need it. He later sold his 
company to a larger consultancy, Arcadis, where 
he still does the same work next to his new job of 
manager of multi-discipline projects.
 “In 1983 I was playing a card game with  
some friends and decided to take over Ubbo 
Emmius.” Sible relates. “We went to a members 

assembly. It was completely dead there. We had 
already formed a board with four people, but we 
needed a fifth. Then the doors of the meeting 
hall opened and a man entered. We immediately 
added him to the board. And that is how we took 
over Ubbo Emmius.” Sible and his fellow board 
membe started changing things about Ubbo to 
attract more members and fill the coffers. “We 
had the idea to give a discount to books for 
members of Ubbo. If you wanted the discount 
you had to be a member of Ubbo Emmius. 
Two board members, Frans [Dijkstra, ed.]  and 
Peter-Paul [Arts, ed.], went to all the academic 
bookshops in the city and asked how large a 
discount they were willing to give on our study 
books, until we found one willing to give a twelve 
per cent discount. We kept two or three per cent 
for administration costs.”  He laughingly tells me 
how the association suddenly had a lot of money. 
All first years joined Ubbo for the discount. The 

two per cent they kept from the discount and 
the 25 guilders the members had to pay each 
year really added up. All books were delivered 
to Ubbo. “We had to book a room to store and 
organize the books.”
 Because of the sudden increase in 
members, the social drinks and parties were a 
lot busier than before. This also brought in a lot 
of money. “With that money we organized trips to 
different countries, the first one being Budapest. 
You could join for only fifty guilder. We wanted to 
make it worth something to join Ubbo. In 1986 
we organized a huge party because Ubbo had 
existed for fifty years. We now had the money 
to do so. I had a great time there. It was a lot 
of fun to put it all together.” Before Sible’s time 
at Ubbo, members mainly used the association 
to discuss, debate and study. His board added 
the element of parties and socials, which livened 
up the association greatly. The party committee 
became the first permanent committee and 
was created at this time. “The best part of the 
year was the day of the Christmas drinks. We 
had a lunch-lady, Tiny Bootsma, who prepared 
everything. She loved that and really contributed 
to the association those days. She was made also 
a honorary member of Ubbo in the nineteen-
seventies. Those drinks made for some great 
parties.”

OnDate with the Ubdate: Sible Harmsma
“We decided to take over Ubbo”

By: Anne Nijmeijer

In this column, an (ex-)Ubboiaan is asked about history, studying and more (ir)relevant aspects 
of life. For this edition one of the editors sat down with Sible Harmsma. Harmsma was the 
chairman of  Ubbo Emmius in the mid-eighties. Together with his board he changed Ubbo 
drastically and helped it become the association we all know and love today. Ubbo grew from 
about fifty members to almost three hundred members, in no small part thanks to his board. In 
2006 he was made a honorary member of the association for these reasons. 
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“The association 
suddenly had a lot 

of money”

Left to right: Peter Paul Arts (bookfund), Sible Harmsma 
(secretary), Paul Woldendorp (chairman), Hilbert Polman 
(treasurer), Frans Dijkstra (bookfund)



Tinder from the past
Our elders seem to have some problems with  

technology, even with tinder. This historical 
figure tried very to create his tinder-profile, but it 
is unclear who it is. Can you guess who it is? Send 

your answer to ubdatecommissie@ubbo-emmius.
nl. The winner wins the book ‘A short history of 

drunkenness’ by Mark Forsyth.

TREE! TREE! TREE! TREE! TREE! TREE!

TREE! TREE! TREE! TREE! TREE! TREE!


